DİSKİN 


SESİ 


Kapitalist toplum düzeninin getirdiği bunalım, işçilere emekçilere ağır sorunlar getiriyor. 
Hayat pahalılığının ve zamların önlenememesi emekçi kitleleri açık açlığa itiyor. 

Şimdiye kadar büyük çoğunluğu ile tam olarak beslenemiyen yalnızca karnını doyurmaya çalışan emekçiler şimdi bir lokma ekmeğe katık bile bulamayacak duruma getirildi. İşçi ücretleri- nin resmen 60.— TL. brüt'te yani net 40 - 45 lirada tutulduğu bugün etin kilosu 60 - 80 lira arasında değişiyor. 60 liraya et alabilmek için saatlerce kuyruk beklemek gerekiyor. Bu sadece bir tek besin maddesinden verilen örnektir. 

Ücretler karşısında fiatların 


TÜMKA-İŞ 


EMEKÇİ HAK 
YOKSULLUĞA TERKEDİLİYOR 


YAŞAM İÇİN GEREKEN ALDIĞIMIZ ÜCRETTEN KAT KAT FAZLA 


alabildiğine yükselmesi emekçilerin cılız bütçelerinde büyük açıklar yaratıyor. İhtiyaçla eldeki para arasındaki açık inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Bu açık nasıl kapanacaktır? 


EMEKÇİLERİN BÜTÇELERİN-DEKİ AÇIK AÇLIK YOKLUK GETİRİYOR 

Emekçinin tüccar, Sanayici gibi parasal kaynakları yoktur. 
Yalnızca çalışıp emeği ile para kazanır. Günde 8 10 saat çalışma ile kazandığı para ne ise ihtiyaçlarını da ona göre ayarlayacaktır. Bu para 40 - 50 lira ile sınırlı kalırsa ihtiyaçlarını karşılayamaz onlardan gazgeçmek zorunda kalır. İhtiyaç dediklerimiz nedir? Asgari beslenme yani canlı kalmasını sağlayacak, çalış- 


ma gücü verecek bir beslenme. 
Başını sokacak bir konut, örtünmek için bir iki parça giyecek. Buna insanın en doğal ihtiyacı olan sağlık koruma masrafları, dinlenme ve asgari bir eğlence giderini eklersek asgari 


ihtiyaçlarımızın toplamı ortaya çıkar. 


Eğer aldığımız Ücret bu 


ihtiyaçlarımızı Karşılamaya yetmezse başlarız kısıntıya. Eğlence, dinlenme giderlerimizden he- 


İstanbul, 
Sanayii işyerinde örgütlenen sendikamız işvereni toplu sözleşmeye çağırdı Azim Karton işvereni ısrarla yasaların işçilere tanıdığı hakları 


tanımamak istemektedir. 


Müdürlüğünün çağrılarına kulak 


Toplantılardan kaçındılar, vermediler. 


men Vvazgeçeriz, sağlık koruna giderimize önem vermeyiz. Ölüm hali olmazsa doktor ilaç yüzü görmeyiz. Elbiseleri eskilerle, en ucuz ve ince giyeceklerle gideririz, Sonra iş boğazdan kısmaya gelir. Yani, açlığın ucu gözükür. 

Bugüne kadar bunlar tüm emekçilerin evlerinde uyguladığı şeyler. Çünkü, ücretlerle ihtiyaçlar arasındaki açık yeni değil kapitalist düzenin getirdiği bu dert hep başımızda. 


Kemerburgaz'da kurulu bulunan Azim Katton Presbant 


Bölge çalışma 
Uyuşmazlık zaptının 


tutulması üzerine grev hakkı doğan sendikamız bu iş yerinde grev kararı aldı, /Alınan gerv kararı işverene tebliğ edildi ve işyerine asıldı. Yasal sirenin olmasından sonra sendikamızca kararlaştırılacak zamanda bu 


işyerinde grev başlatılacak. 


17.10.1977 günü AZİM KARTON'da' grev o başladı. 
Grev'le ilgili olarak sendikamız şu bildiriyi yayınladı: 

Sendikamız, İstanbul, Kemerburgaz, Göktürk köyünde kurulu bulunan Azim Karton Presbant Sanayii A.Ş. işyerinde grev uygulamasına 17.10.1977 günü başlamıştır. 

Azim Karton işyeri işverenligi işyerinde toplu iş sözleşmesi yetkisinin o alınması ile ilgili işlemlerden başlayarak tümüyle 


uzlaşmaz bir tavır içindedir. 
Toplantılara gelmemiş, Bölge Çalışma Müdürlüğünün çağrılarına uymamıştır. Bunun üzerine sendikamız bir süre önce grev kararı almış ve dün uygulamaya başlamıştır. Azim Karton işye rinde çalışan üyelerimiz grev savaşımını birlik ve dayanışma bilinci ile oyürütmektedirler. 
Disiplinli savaşımları grevi başariya götürecektir. 

Azim Karton işvereni grev başladıktan sonra tavrını sürdürmektedir. İşçilere | ihtar 


PATRONLAR YENİ KARLAR İSTEDİKÇE EMEKÇİLERE AÇLIĞI DAYATIYORLAR 


Patronlar karlarına yeni karlar istedikçe, anlattığımız durum daha da ağırlaşıyor. Daha fazlasını nerden alacaklar, Tabii, yine emekçilerden. Yeni zamlar, yeni tedbirler, yeni yükek fiatlar birbirinr  kovalayacak. Emekçi de boğazından kısmaya, masraflarını azaltmaya, ihtiyaçlarını 

devan 2. sayfada 


ON'DA 


edilmesini ve uymazlarsa İş yasasının 17. maddesi gereği işlerine son .verilmesini istemiştir. Bu yasalar çerçevesinde ve pratikte olanaksızdır. o İşveren Rıfat Çini'de bunu pek iyi bilmektedir. Rıfat Çini bu gerçeği sonra- dan öğrenmiş bir işverende değildir. 

Kendisi, 1960 sonrası kurulan Kurucu Meclis üyesidir. Grev ve lokavt ile ilgili Anayasa maddelerinin yapılmasında belgelere geçmiş teklif ve takrirleri vardır. 
Grev uygulamasını düzenleyen yasayı yapan meclisin bir üyesidir. 

Ancak, bugün aynı işveren yasa dışı tavır içine girebilmekte dir. Bu kendi çıkarlarına dokunduğu yerde yasa tanımazlığır açık kanıtıdır. 

Sendikamız, Azim Kartor işçilerinin haklarını sonuna kadar savunacaktır. 

Azim Karton işçilerinin grev savaşımı başarıya ulaşacaktır. 


Okullar açıldı. İlköğretim çağına gelen çocuklar okula 
gidiyorlar. Ama hepsi değil, 3 
milyon çocuk gidemiyor. Okulsuzluktan milyonlarca çocuk 7 
yaşında cahilliğe eğitimsizliğe terkediliyor. Okuma yazma bilmeyen 12 milyon insanımıza yenileri ekleniyor. 

3900 köyde okul yok. Okul 
olan yerlerde ise 177 öğrenciye 
1 öğretmen düşüyor. Tunceli'de 


5 ortaokul'da 5 öğretmen, Kars". 


ta 9 ortaokulda yalnız 9 öğretmen var. İstanbuldaki orta öğretim öğretmen açığı 1.600'e ulaştı. Öğrenim yapanlar arasında eğitim eşitsizliği büyük boyutlara ulaşıyor. Varlıklı bir ailenin çocuğu bir emekçi çocuğuna göre üniversiteye girme- de 34 kat daha şanslı. 

Sabit gelirli, işçi, memur, emekçi aileleri okula giden çocukları için artan giderleri karşı- 


CC OKULLAR 


ÇILDI. 


Defter Kitap 
Ateş Pahası 


layamamanın sıkıntısı içindeler, Okul kaydı için açıktan alınan paralar, okul müdürlerinin kaprisi ile yaptırılan özel formalar, fiyatları iki katından fazla artan defterler, kitaplar emekçilerin belini büküyor. 

Tüm bu yoklukların karşısın- 


da ise vurdumduymazlık, emper- 


yalist savaşçı politikaya hizmet önde gidiyor. Eğitimin bu ola- 


, naksızlıklarının sürdüğü ülkemiz- 


de eğitime ayrılan para gülünç denecek kadar az. 1977 bütçesinde eğitim harcamaları her yurttaş için 632 lirada kalırken, askeri harcamalar her yurttaş için 1062 liradır. 

Sermaye sınıfları emekçi çocuklarının en temel eğitimlerinin bile yapılmasını istemiyor. Savaşçı harcamaları daha önde tutuyor Okuma yazma bilen bir işçi bilmeyene göre daha çabuk kavrıyor. Halkımızın eğitimsiz- 


liğe ve cahiliğe terk edilmesi sermaye sınıfının ve onun Siyasal karargahı MC' nin işine geliyor. 
Bir yandan halkı eğitimsizliğe mahkum edenler bir yandan da var olan eğitim kurumlarını faşistleştirmeye devam ediyorlar. Eğitim enstitülerinin durumunu kerkes biliyor, Buralarda ilerici bir öğrencinin öğrenim Yapması öğretmenin çalışması mümkün değil. Okulun civarina bile yaklaşamıyorlar. Can güvenlikleri yok. Bu enstitüler xve bunun gibi faşistleştirilen eğitim kurumları faşist döndü. 


kamplarına 


Eğitimsizliğin karanlığı- na ve eğitim kurunlarının faşistleştirilmesine karşı tüm ileriler, demokratlar, işçi sınıfı ile el ele vermelidir. Faşistler işbaşından uzaklaştırılmalı, eğitim kurumlariarındırılmalıdır. 


MADEN-İŞ 
GREVCİLERİYLI 
DAYANIŞMA 
GÜÇLENİYOR. 


İşkolumuz işçilerinin Maden-İş grevcilerinin tekelci sermayenin örgütü MESS'e karşı sürdürdüğü şanlı grev sürüyor. 
Grevciler ilk günden daha azimli ve kararlı, Sınıfsal sorumluluklarinin bilincinde ve grevlerine, 


sendikalarına sağdan, soldan yönelen tüm saldırıları göğüslüyorlar. 


Maden-İş grevleri sürerken yapılan ve sendikanın 30. kuruluş yıldönümüne rastlayan, grevlerin ise 100. gününü doldurduğu günde yapılan 22. Genel Kurulu Maden-İş üyelerinin savaşkanlığını kanıtladı. Maden-İş üyeleri genel kurullarından ileri kararlar alarak çıktılar. 

İşkolumuz işçileri görevlerinin bilincinde Maden-İş Grevcileri ile dayanışmayı pekiştiriyorlar. Sendika mza bağlı işyerlerinde ve sarı sendikanın sultası altındaki işyerlerinde sendikamız şubeleri ve üyelerince geliştirilen örgütlenen dayanışma kampanyaları büyük başarılar kazanıyor. Çaycuma Şubemiz 1. kampanyayı 

| sonuçlandırdıktan sonra 2. kam- 
| panyayı da bitirdi. Hemen 3. 
İ kampanya başlatıldı. 2. kam- 
| panyada toplanan 10.000 TL.sı 
İ Çaycuma Şube Başkanı Hayret- 


sınıfsal olarak 


91 
a 


tin Özyurt ve sendikamız genel 


merkez yöneticileri tarafından 


Maden-İş Genel Merkezine iletidi. Kampanya bu kez ķ emekçilerine yönelik örgütler. 
mişti. 


KÖY EMEKÇİLERİ 


MADEN-İŞ GREVCİLERİNİN 


YANINDA 


Çaycuma şubemizin düzen- - 


lediği kampanyaya Çaycuma'ya bağlı köyler katıldılar. Devrek ye Karabük köylerinden de katılan oldu. 13 köy dayanışmaya katıldı. Köy emekçileri yanında SEKA işçileri 2. kez, Çaycuma Belediye memurları da dayanışmya katkıda bulundular. 

SEKA DALAMAN İŞLET 
MESİ işçileri de dayanışma kampanyasına katılıyor. İkinci kez. düzenlenen kampanyaya SE-KA'K, işçiler çoşkuyla katıldı ve topladıkları paraları Maden-İş Sendikası'na ilettiler, 


Lokavt | 


Sömürüyü . . i 


Yasallaştırdığı 


MESS e Karşı Savaşım Yükseliyor 


MESS şimdi de /okavt'la saldırdı 


MESS ile MADEN-İŞ savaşımı kı zışıyor, büyüyor. Gerçekte savaşım MESS'le MADEN-İŞ arasında değil. 
Emperyalizm ve işbirlikçisi hol - dingçiler ile Türkiye işçi sınıfı ve tüm emekçi halkımız arasındadır. 

İşçi sınıfımıza, halkımıza zamla - ri, yokluğu, karanlığı, işsizliği, «sanayi» diye enerjisiyle, hammadde - siyle dışa bağımlı montajhaneler: dayatanlar, gurbet eldeki işçileri - mizin alınteri dövizlerimizi çarçur edenler, MESS'de örgütlü işbirlikçi büyük sermayedir. 


2 yıl önce başlayan MESS - MA- 
DEN-İŞ uyuşmazlığının kaynağı işte budur. Çünkü 2 yıl önce MESS sinsi bir plânla «Grup Sözleşmeleri» kılıfı ile bugiin iyice su yüzüne çıkan «kemerleri sıkma» politika - sını MADEN-İŞ'e dayatmaya çalış - li. MADEN-İŞ ve üye işçiler parababalarının gerçek niyetlerini görerek direnince kıyamet koptu, MA DEN-İŞ, sonra DK, yıkılıp, kurtulunması gereken baş hedef oldu parababaları için. 

Tehditler, yalanlar birbirini izledi. «MADEN-İS ideoloijk - politik 

$| grev yapıyor», «İşçiyi aç bıraka - cak», «ülkeyi batıracak, ekonomiyi 


çökertecek», dendi. Haince tuzax kurdukları halkımızı, bu tuzağı boz makta öncülük eden MADEN-IŞ'e, onun yiğit üyelerine düşman etmek için her yola başvuruldu. 

MESS'in tehditleri sökmedi, aç - lığı göze alarak onbinlerce MA-DEN-İŞ işçisi, tüm işçi sınıfımız ve emekçi halkımız adına parababa - larına ve oyunlarına karşı savaşa girdi. 33 işyerinde yaklaşık 5 ay dır kıran kırana işte bü savaş sürüyor. 

İşçi sınıfımız ve emekçi halkı - mız, MESS'in ve parababalarının değil, MADEN-İŞ'in dediğine güvendi, onun yanında saf tuttu. Köy lüsü, esnafı, memuru, aydını, kadini, genci grev boylarına yiyecek, para ve başarı dileklerini yolladılar, 


Parababaları. köşeye sıkıştı. 
MESS'in içinde çatlaklar başladı. 
Emperyalizm, işbirlikçi büyük sermayeyi ve örgütü MESS'i, MADEN İŞ ve DİSK'in işini bir an önce bitirmesi, ücretleri dondurma işini sağlama alması için bir iyice sıkıştırmağa başladı. Son günlerde gidip gelen IMF heyetlerinin iste - mi, İzmir'deki gizli işveren sendi - 


kası toplantılarında, gizli MESS olağanüstü Kongresinde alınan ka - rarlar, MADEN-İŞ'e ve giderek DİSK'e son ve öldürücü bir darbe vurulması yolunda oldu. 

Önce, bir süredir MADEN-İŞ ve MESS arasında yeniden başlayan ve grevdeki işyerlerini kapsayan görüşmeler, aniden kesildi. MESS eski verdiği teklifleri de geriye aldığını söyledi. Sonra karşılıklı grev ve lokavt kararı alınmış ama, ay - lardır uygulanmayan 13 işyeri için, herhangi bir yeni teklifte ve görüşmede bile bulunmadan MESS, lokavt kararını uyguladı. 


Lokavt'lar, 33 işyerinde aylardır sürmekte olan grevlerimizin ne kadar haklı bir savaşım olduğunu işçi sınıfımıza, halkımıza bir kez da ha en açık bir biçimde gösterdi. 
Grevci işçilerimiz daha bir bilendi, Parababalarının, MESS'in yalanlar, ikiyüzlülüğü iyice açığa çıktı. 

«Vatan, millet, sakarya, «milli gelir kaybım, «ekonomi felce uğradı» gibi yaygaralarla grevlerimizi haksız ve MADEN-İŞ üyelerini vatan haini göstermeye çalışanlar, şimdi kendi elleriyle fabrikalarını 


İçin 
Toplumsal 
Bir 
Suçtur. 


kapatma hesabını verecekler hal - kımıza. Grevci işçileri 45 günde 1.000 lirayla geçinmek durumunda bıraktığı için, Maden-İş'e vicdan dersi vermeğe kalkan, yufka yürekli görünmek için sahte gözyaşı döken sermayenin maskesi düştü. 
Şimdi en çirkin ama, en gerçek yüzüyle işçi sınıfımızın ve halkımizın karşısındadır. Lokavt ilân ederek kışta kıyamette çoluk çocuğuyla aç lıkla terbiye etmeye çalışmanın he sabını verecektir MESS. Lokavt de nen, anayasaya aykırı bir toplum: suçunu İşlemek gerekçesiyle halkımızca yargılanacaktır artık parababaları. 

İşçi sınıfımız ve emekçi halkımız, «hür demokratik düzen», «hür özel teşebbüs düzeni» gibi süslerin arkasında, yerli - yabancı parababalarının 'acımasız bir diktatörlüğü ile karşı karşıya olduğunu en açık biçimde görmektedir. artık. 
10 binlerce, 100 binlerce işçi ailesinin ve 100'lerce küçük işletme- nin kaderinin 40 - 50 parâbabası - nın iki dudağı arasına bağlı kal - dığı bu düzenin değişmesi, hem de bir an önce değişmesi özlem - 


vi daha da. yaygınlaşacaktır arik. 


e i 
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VALÜASYON KARARINI YABANCILAR VERDİ 
MC UYGULADI ; 


Kapitalizmin anarşik, dışa bağımlı yapısı ülkemizi buhran- dan buhrana sürüklüyor. Ekonomik çıkmazdan kurtulmak şöyle dursun daha beterine batıyoruz, 

Ekonomik buhranın ulaştığı boyutlar tekelci sermayedarları da rahatsız eder hale geldi. Az sermayeli sanayiciler ise üst üste iflas ediyor. İthalata dayalı sanayiimizin bol miktarda dövize yani yabancı paraya ihtiyacı var, Bu para nerden bulunur? İhracat gelitleri, turizm gelirleri, dışarıya yolladığımız işçilerin yolladığı dövizler o ülkemizin döviz gelirlerininkaynaklarını oluşturuyor. Ama bunlar yeterli 


değildir. Hep yapıldığı gibi bu açık dış borçlarla kapatılıyor. 
Dış borç verecek yerler seçilirken ülkemizin içine sokulduğu dışa bağımlı politika hemen egemen oluyor. ABD, AET yada bunların kontrolünde bulunan son günlerde adından çok söz edilen IMF (Uluslararası Para Fonu)'den borç istiyoruz. Bunlar borç verirken kendi çıkarlarini kolluyorlar. Ülkemizi daha da bağımlı hale getirmek kendilerine kâr sağlamak istiyorlar. 
Borca ödenen faiz yetmezmiş gibi başka İstekler öne sürüyorlar. Diyorlar ki: Paranızın değerini düşürün, sizden aldığımız mal 


Lokavt sömürünün itirafıdır, kabulüdür.'Lokavt bir anlamda pat - ronun grevidir, ama işçilere en acımasız saldırısıdır da. 
fabrika kapısına kilit asması, işçileri dışarı çıkarmasıdır. Çoluğuy - la - çocuğuyla açlığa, yokluğa, kışa soğuğa atmasıdır. 

Anayasamıza göre patronların lokavt yapma hakkı yoktur. Anayasaya karşın 275 sayılı Toplu Söz - leşme, Grev ve Lokavt yasası patronlara lokavt hakkı tanımış. Yasaları biz değil kendileri yapıyorlar. 
Yasa yaparken çıkarları gerektirdihde Anayasa'ya uygunluk da aramiıyorlar. 

Buna karşın her zaman savun - duğumuz gibi LOKAVT HAK DE-ĞİL, SUÇTUR. Sömürüyü yasallaş tırdığı için de Toplumsal bir suçtur. İleride bu konu derinlemesine tartışılacak, da patronlar Anayasa Sınırları içine alınacak, lokavt da yasalardan çıkarttırılacaktır. 


Patronun 


verilecek savaşımla 


Kapitalızm”in sarsıntısı korkunç bir hızla 


nl rerileri 


L 


mizi d 


4 
An SaN Snae ölü 


ürken SINIF KAVAASI da gitgide. kes. 
E em ha i 
G 


AET 


Madeni eşya işve... 
ESS, 6000'e yaları Ikei 


ETTI yani; 


leme iral. 


YANI 2 KIŞIN, 


SOBUBUN BAŞLADIBI , ZAM —. 
Gine e DE iz 


UN A 
LA 4$SIZ. 6 


UK 


T smifin kend ük anlayisi me 


U 
VE 
(0) 


HA 


değişken l; 
a erii 

Bir PETRO iair özgür 

için KÖLELİK ökucuza gelsin, sattığımızı pahalıya satalım. Böylece ülkemizin ithalata dayanan sanayii gelişmesin, hep dışa bağımlı kalsın. Yeni fabrikalar kuramayın. Ücretleri düşük tutun Türkiye'de çalışan yabancı ortaklı işletmeler daha çok kâr etsin. Fiyatları yüksek tutun bu işletmeler daha çok kazansın, 

Emperyalistler bu oyunu bütün azgelişmiş kapitalist ülkelerde uyguluyorlar. Hepsinden aynı isteklerde bulunuyorlar. 
Karşılarında MC gibi işbirlikçi bir iktidar bulurlarsa tüm istekleri kabul ediliyor. 

Gelişmemiş ülkelerin sırtındaki keneden emperyalist güçler her fırsatta bu ülke emekçilerinin kanlarını emmek istiyorlar, 


emekçi halk yoksulluğa... 
bastarafı 1. say fade 


yok saymaya başlayacak. Açlık biraz daha artacak. 

Bir dönem sonra aynı hikaye baştan başlayacak. Yeni hırslar, yeni zamlar yeni fiatlar ve yeni karlar. Emekçiler biraz daha aç kalacaklar. 


MC ÜLKEMİZDE 
YOKLUĞU ARTTIRDI 


AÇLIĞI 


Patronların zorba iktidarları emekçilerin son kalan bir iki lokmasını alabilmek için gericileri - faşitleri işbaşına getirecekler ve açlık yoğunlaşacak. İşte MC ülkemizde bunu yapıyor, yaptı, 

Tedbirler hep emekçilerin sırtından çıktı. Bundan sonra çıkacağından başka, 

Son zamlarla ortaya çıkan durum ise açık AÇLIK' tır. En azından ihtiyaci günde 336 lira olan işçi ailesi eline geçen 40 - 
50 lira ile ne yapabilir? Yalnızca 
aç kalır. Eşlerin ikisi de çalışsa 
yine aç kalır. Ülkemizdeki 4 
milyona ulaşan işsizi de göz önüne alırsak emekçilerin yaşam durumları açıkca gözler önüne serilir. 

İşçi ana baba ihtiyaçları karşısında çaresiz kalacak, çocuklarının yetersiz beslenme yüzünden gelişememesini, sık Sık hastalanmasını izleyecek ve kapitalist emperyalist sistemin çirkin yüzünü daha iyi gözleyecek. 

MC' nin bu sömürü çarkını daha hızlı çevirmek, emekçilerin, işçilerin Sırtına binerek parababalarını yükseltmek için iktidar olduğu artık daha da iyi anlaşılıyor. 


, OMSAŞ İŞÇİLERİ 
DİSK BAYRAĞI ALTINDA 


OSMAŞ İŞÇİLERİ DİSK BAYRAĞI ALTINDA SAVAŞIM VERİ-YOR. 


İzmir, Mustafa Kemal Paşa'da kurulu bulunan OMSAŞ işyeri işçileri sendikamaza üye oldular, Savaşımlarını örgütlü olarak sürdürecekler aik, Sendikamız İzmir Bölge Temsilciliği tarafından örgütlenen OMSAŞ işçileri tek bir yumruk oldular, 

OMSAŞ işvereni işçilerin bu birliğini kırmak için hemen saldırıya geçti. 37 işçi arkadaşımızı işten çıkardı, Toplu İş Sözleşmesi yetkisi in Bölge Çalışma müdürlüğünün prosedür evrakını incelediği bir sırada işverenin giriştiği bu saya dışı Lokavt karşısında tüm olanaklarımızla dikiliyoruz. OMSAŞ işçilerinin Tümk-İş'te birliği engellenemiyecektir. 


SENDİKAMIZ ÖRGÜTLENMESİ GELİŞİYOR 


SENDİKAMIZ ÖRGÜTLENMESİ GELİŞİYOR SELÜLOZ-AŞ ÇÖKÜYOR... 
Sendikamız örgütlenme çalışmalarına hız verildi. Çalışmalar 


yoğunlaşarak sürüyor, Sendikamız, Çaycuma Şubesinin yanında, İstanbul ve Edirne Şubeleri faaliyete geçti. İzmir Bölge Temsilciliği çalışmalarına başladı. Bu çalışmaların ilk sonuçları görülüyor. İzmir, OMSAŞ Bunun ilk örneğidir, İstanbul, Kemerburgazda kurulu AZİM KARTON ise ikinci bir örnek. Bazı işyerlerinde örgütlenne çalışmaları sürüyor, Topkapı'da kurulu iki işletme olan OLUKSAN ye DAVİT GUNAY Mukavva Kutu işletmelerinde çalışmalar sürdürülüyor. 


Selüloz-İş ise yer yer önemli gerilemeler gösteriyor. Örneğin İzmir, Aliağada kurulu VİKİNG işyeri işçileri topluca Selüloz-İş'ten ayrıldı. 
Bu Selüloz-iş'e büyük bir darbe vurdu, Selüloz-İş'in Karteks'te imzaladığı sözleşmenin değerini ise Viking'te imzalanacak. sözleşme açığa çıkaracaktır. 


SÖZLEŞME ÇALIŞMALARI... 


Sendikamızıca yeni örgütlenmişo olan Bursa, Orhangazi'de kurulu İSPAK İzmit Sıvı Paketleme Sanayii işyeri için sürdürülen toplu iş 


, Sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı, 


ISPAK işçileri yeni ücret zamları ve ileri sosyal haklar sağladılar. 
Sapanca'da kurul Ondülina işyeri için başlatılan görüşmeler İse sürmektetir, Ondüline sözleşmesi anlaşmazlık sonucu üçüncü tarafsız aracının da katılmasıyla çözümlenneye çalışılıyor. Ondülina işçilerini iyi bir toplu iş sözleşmesine kavuşturmak için sendikamız elindeki tüm yasal dayanakları ve olanakları kullanacaktır. 

e — — 


TUMKA—İŞ SENDİKASI; 


Genel Merkez: 
Merter Sitesi Gündoğdu Sok, No.19 Bayrampaşa İstanbul Şubeler: 


Istanbul Şubesi— Edirne Şubesi Çaycumu Şubesi, 


YANINDA 


YER ALMAKTIR 


Daha önceki sayılarımızda olduğu gibi bu sayımızda da SEKA işçilerinden birçok yazı 

idi. Toplu Sözleşme görüşmelerinin vardığı yer bu yazıların yoğunlaşmasına neden ouyor. 

Gazetemizin SEKA işçilerinin yazılarına yer vermesini garip karşılayanlar vardır. Bunların başında Selüloz-İş yöneticileri geliyor. Bir de İzmit SEKA tesislerinde yuvalanmış bir iki ilericilik maskesi takınmış bozguncu. Seüloz-İş yöneticileri işlerine karışılıyor diye bozuluyorlar ama diğerlerine ne oluyor? SEKA'dâ gelişen sıhhatli bir hareket vardır. Bu hareket SEKA'dan Sarı, uzlaşmacı sendikacılığı söküp atacaktır. Gelişen bu savaşım işçi sınıfımızın savaşımı, ülke mizdeki ilerici sendikal hareketle paralel yürüyor. Bu da doğaldır. 
Çünkü, bu olgular birbirinden koparılamaz. Gelişen savaşımı da durdurmaya hiçbir ilerici çevre- de tarak tutturamamış, ancak maocu, goşist, karanlık çevreler- le ilişki kurabilerek avunan, amaçsız, birlik bozucu kişilerin gücü yetmez. Bozguncular anti- 

` DİSK tavırlarını gizleyememektedirler ve Wimlerin yanında yer aldıkları belli olmaktadır. 

Sendikamız ve gazetemiz SE-KA işçilerinin seslerine kulak verirken, onların yazılarını yayınlarken ve sorunlara eğilirken şu kaygu ile hareket ediyor. 

Birincisi:Bu bizim sınıfsal görevımizdir. Sendikamızın savaşımı yalniz Üyeleri için değil tüm işkolumuz işçilerinin kazanımları içindir. DİSK'in işkolundaki temsilcisi Tümka-İş Sendikasıdır. 
Tümka:İş DİSK ilkeleri uyarınca tüm işkolu işçileri için savaşım veriyor, tüm işkolumuz işçilerini Savaşımın içine çekme uğraşını 


VA İŞÇİLERİNİN 


sürdürüyor. İkincisi: Toplu Sözleşme görüşmeleri üzerine İşçi 

arkadaşların uyarılarını'yayınlama mız ise yine SEKA işçilerinin çıkarlarını gözetmemizdendir. 
Yayınlanan yazılar SEKA işçileri tarafından yazılıyor. Biz katkıda bulunmuyoruz İsimlerini yayınlamıyoruz. Çünkü, Selüloz-İş'in eleştiriye tahammülü yok. İhraç 

ve işten atma tehdidi ile işçilerin karşısına dikiliyor. Sözleşme için yapılan uyarılar Selüloz-İş yönetimine papucun pahalı olduğunu, SEKA işçilerinin kolay 

yutulur bir lokma olmadığını gösteriyor. 

Üçüncü bir nokta da şudur: Selüloz-İş yayın organı Tümka-İş ile ilgili mümkün olduğu kadar az fakat seviyesiz yazılar yayınlıyor. Aslı olmayan iddialarda bulunuyor. Bunun karşısında SEKA işçisine bizim de söyleyecek sözlerimiz var. Bunları iletmek istiyoruz. Selüloz—İş'in SEJ KA yönetimi ile iyi geçinip gününü gün etme hesaplarını,özel sektör patronları ile içli dışlı ilişkilerini ve yer yer ÇÖKMEK-TE olduğunu anlatmak istiyo- | ruz. Ege Bölgesinde Selüloz-İş yok olmaktadır. Varlığını sürdürdüğü bir iki özel işyerin- || den de sökülüp atılacaktır. Bun- || 


ları SEKA işçileri de bilsin | istiyoruz. 

Kısacası: SEKA ile ilgili yayınlarımız Toplu Sözleşme 


döneminde işçilerin çikarlarını zedelemez aksine onların yararına işler. Selüloz-İş yönetiminin kendi başınabuyruk davranışlarını önler. 

Bu amacımızı açıklama gereği duyduk. Bu sayımızda da SEKA işçilerinin O yazıları vardır. 
bundan sonra da olacaktır. 


| kabul 


SEKA işçileri bize yazı göndermeye devam ettikleri direce yayınımız sürecektir. 

SEKA İŞÇİLERİNE savaşımlarında başarılar diliyoruz. 


Yıllarca yapılan bütün toplu sözleşmelerde el-etek öpme politikasıyla sözleşme yapan Selüloz-İş Yönetiminin asıl basları 

işbaşındadır. Bu politikaları nir yürütürlerken en iyi İşveren (Sözüm ona işçi babası) olarak seçtikleri Aziz Gümüş efsanesi de yıkıldı bu sene, Selüloz-İş'in başına çöreklenmiş bir avuç 


| çıkarcıdan başkası da beklene- 


mez, Bu demek değildir SEKA 


işçileri haklarını işverene bıraka: 


caklar. 

İşçi sınıfı ve halk düşmanı politikayı temel edinmiş olan 2. 
MC ve onun MSP kanadına bağlı Sanayi Bakanlığı ve SEKA İşvereninin taktikleri sökmeyecektir. 
Bugüne kadar MSP'li bakanlara ve MSP'li Genel Müdürlüklerin bulunduğu işyerlerinde, yaptıkklarını çok iyi biliyoruz. Hatta Sümerbank- Yarımca Seramik Fabrikasında 2 yıl için 9 TL. 


© ücretle işçileri açlık Ve sefalete mahkum ettikleri dün gibi bellegimizdedir. MSP'nin işçi sinifinın sendikal mücadelesinin üstünde oynadığı oyun açıktır. 

, Bundan daha 1 ay evvel Sümerbank dokuma fabrikalarında çalişan 30 bin işçi için yapılan toplu sözleşme ve dönen dolaplar da biliniyor. Gazetelerin yazdığına göre Sümerbank'ta birinci yıl 3 TL, 2. yıl 3.75 TL, 
3. yılda 7 TL olmak üzere toplam 13.75 TL.na sözleşme yapılmışır. 

SEKA Genel Müdürlüğünün ve MSP'nin planladığı sendikayı işçilerin gözünde küçük düşürmek, onların örgütsüzlüğe itilme oyunları oynanıyor Sendikanın başını tutanlar kendi geleceklerini düşünerek işverenin bu niyetlerini açıklıyamıyorlar. SE-KA işçileri örgütlerine sahip çıkarken onlara da gereken cevabı verecektir. İşverenin bu niyetlerinin altında, pölük- pörçük yaptığı işçileri itediği gibi çalıştırma yöntemlerini uygulayabilmek ve bunun da ardından kendi politik görüşlerine bağlı sendika kurdurma girişimlerini gerçekleştirmektir. Zira her yerde yaptıkları şey budur. 

Maddi haklar değil manevi haklar önemlidir gibi yutturmacalarla ve dini inançları suistimal ederek, Onlarin daha çok sömürülmelerine, hayat pahalılığı karşısında inim inim inletmeye göz yumulmayacaktır. 

SEKA İşçileri mücadelenin bu yönünü gözden uzak tutmuyorlar. Ve oynanacak oyunlara her an karşı çıkma bilinci içinde bekliyor. Sözleşenin uzatılmasının ardında yatan bu oyunlar sökmeyecektir. 


İzmit SEKA'dan bir işçi 


BİRLİK DAYANIŞMA 
UYANIKLIK 


Toplu Sözleşme yeni bir 


| aşamaya geldi. Sendikalara nefes 
| aldıracak bir aşama uyuşmazlık 


yutturmacası, Evet yasalarda vardır. İşveren, sendikanın teklifini etmezse uyuşmazlığa gidilir. Ve uzlaştırma komisyonunun vereceği karardan Sonra GREV hakkı doğar. Selüloz-İş'in bilindiğinden beri uyuşmazlığa düşmeden yaptığı tek sözleşme yoktur. Bu yasa onlar için can kurtaran simididir. 

Peki bu zaman içinde hiç mi bir şey yapılmaz? 

Yapılır, hemde yapılması zorunludur... 

Bir kere bu süre sonunda GREV uygulamak (ÜRETİM SİLAHI) hakkı doğduğuna göre önce bunun hazırlanması Ve şimdiden örgütlenmesi yapılmalıdır. . Yapılmalıdır. ki pazarlık masasına işçi düşmanı zihniyetin sahibi olan işveren korkarak gelsin ve işçilerle alay edercesine tekliflerde bulunnasın. 

Bu dediğimiz örgütlenmenin agari işkolunda birliğin sağlanmasıdır. Bunun için en küçük atelyelerde, sonra ünitelerde, daha sonra fabrikalarda ve bunun 


TOPLU SÖZLEŞMELERDE UYUŞMAZLIK VE UZLAŞTIRMA 


İşçi- işveren temsilcileri toplu sözleşme pazarlığında anlaşmaya varamazlarsa, keyfiyet, karşılıklı teklif ve itirazları kapsayan bir tutanakla tesbit edilir, bu tutanagın bir nüshası toplu görüşmenin yapıldığı yerin bağlı bulunduğu 

. bölge çalışma müdürlüğüne 

— gönderilir. 

A Toplu görüşme bir iş kolunu 

— kapsıyorsa bu tutanaktan bir 

a nüsha Çalışma Bakanlığına gönderilir. 

Le pu Bakanlığı söz konusu 


in tarihten başlayarak 12 iş 


günü içinde, bir uzlaştırma toplantısı tertipler. Taraflar, bu toplantıya gelmek veya birer temsilci göndermek zorundadırlar. Ayrıca tarafların her biri, bu toplantı için birer tarafsız aracı seçip gönderir. Çalışma Bakanı Veya görevlendireceği yüksek dereceli bir bakanlık memuru bu toplantıda hazır bulunur. 
Toplantıda 2 aracı önce bir tarafsız aracı seçerler. Bu Seçim ilk toplantıdar: itibaren 6 iş günü 


. içinde yapılmadığı takdirde, top- le bahsi geçen- tutanağın 


lu iş sözleşmesi iş kolunu kapsıyorsa 3. tarafsız aracıyı 


SEKA'dan bir işçi 
Yargıtay 1. Başkanı veya Vekili seçer, Üçüncü tarafsız aracı Üzlaştırma Kurulunun Başkanıdır. 


Uzlaştırma toplantısı en çok ~- 


15 gün sürer, Bu süre ancak 
tarafların anlaşmasıyla uzatılabilir, 

SEKA İşvereni ile Selüloz-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi uyuşmazlık zaptı 7.9.1977 tarihinde tutulmuştur. 

Yasal prosüdüre göre uyuşmazlıktan sonra Uzlaştırma Kurulunun teşkili ve çalışma süresi 21.10.1977 tarihinde bitmektedir. 


da üstünde bütün SEKA Müesseselerindeki birlik ,ve dayanışmanın  gerçekleştirilmesi şarttır. 
Böyle bir birlik için gerekli şartlar vardır ve ssağlanması ola naklıdır Bu birlik ve dayanışmanın sağlanması sendikanın sıcak koltuğunda keyif çatarak gerçekleşmez. Sendikanın başını tutan çıkarcılardan bunu beklemiyoruz 

Bu birlik ve dayanışma kağıt sanayii işçilerinin ilerici mücadelesinin etrafında ve Şınıf savaşımının temelleri üzerinden yükselecek ve gerçekleşecektir. 

Sendika yönetimindeki namuslu demokrat kişilerin de bu mücadeleye katkıda bulunmaları gerekir. Çünkü işçiden yana olmanın şu anda asgari şartı budur. 

Bunun için; 

—Sendika yayın organının, işçileri uyutma politikası güden içeriğinden kurtarılmalıdır. 

İşçilerle * sürekli sorunları tartışacak forumlar düzenlenme- li, toplantılar yapılmalı, 

—İşverenin işçi haklarına karşı ihanet politikası açığa çıkarılmalı, Bunun için resmi temsil- 


n Seri 


Bu ekmekte de gözü olanlar var.. 
“İK > Ropi 


—— SEKA'dan bir işçi — ciler dışında ünite temsilcileri seçilmeli, komiteler oluşturulmalıdır; 

—Sendika binası akşamları 17.00'den sonra en az 21.00'e kadar işçilere açık olmalıdır. 

Bütün bu saydıklarımız genel olarak işçi sınıfının ulusal çapta sendikal birliğinin sağlanması için, özel olarak ta kağıt sanayii işçilerinin birliğinin sağlanması için zorunludur. 


Şu anda acil görev, sendika- nin başını tutanlarla mücadele ederken; 2. MC'nin işçi ve halk düşmanı politikasını ve işverene karşı mücadeleyi hiç bir zaman ön plandan indirmemektir. Başarı her ikisine karşı Verilerek kazanılacaktır. 


Sendika içindeki demokratların ve namuslu unsurların seslerini yükseltmeleri ve tüm kağıt sanayiinde yükselen sese katmaları şarttır. Başarı bütün akıntıların tek bir yatakta çağlıyarak coşkuyla akmasından geçecektir. 

Kısacası, (o BİRLİK—DAYA- 


NIŞMA ve UYANIKLIK! İşte kazanmanın parolası. 


2O mane aaee ee 
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